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Jaarvergadering op 19 januari 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316 523690) 
Aanwezig: 25 leden 
Afwezig: Fons van Bastelaar, Leo v.d. Boom, Gerrit Boot, Willy Drijber, Henk Herstel, Wim van 
Heugten, Wim Loman, Stoni Scheurer. 

 
Alvorens aan onze jaarvergadering te beginnen worden wij in de kerk getrakteerd op een prachtig 
muzikaal onthaal door Maria Fellinger en Rien Visseren, zodat wij, gelouterd, onze vergadering in 
kunnen gaan. 

 
1. Opening. Na dit bijzondere proloog moet Wim Wismans onze vergadering helaas openen 

met een droevig bericht. Fred Wensveen, een van onze oprichters, is afgelopen nacht 
overleden. Wij gedenken hem met een minuut stilte. Gelukkig is er ook goed nieuws: Lies 
Hensen is weer terug! Wij zijn blij en zij ook. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Gemma Hentenaar heeft een Nieuwjaarskaart 
ontvangen van Nel de Leur, de weduwe van ons vroegere lid Wijnand. Zij groet ons allen, 
onze groeten aan haar zullen door Gemma worden overgebracht. 

3. Nieuwsbrieven 271 en 285.In nieuwsbrief 285 is De Heer Haydn te veel eer aangedaan. 
Zijn naam wordt echt zonder E geschreven. De secretaris zal in het vervolg niet alleen op 
de schermversie vertrouwen. 

4. Bestuursmededelingen. Wim zegt dat de roerige tijden met het bestuur van Probus 
Nederland tot het verleden behoren. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het nu goed komt. 
Er worden twee nieuwe kandidaten voor het lidmaatschap voorgesteld. Eventuele 
bezwaren moeten voor 2 februari kenbaar gemaakt worden aan het bestuur. 

5. Lief- en Leed commissie. Klaas Tuinema heeft lief noch leed te melden, evenals de 
aanwezige leden. Wel wordt Klaas, met een fles wijn, bedankt voor zijn vele goede zorgen 
verricht in deze commissie. 

6. Programma commissie. Het programma is tot en met april ingevuld. We worden 
aangespoord ons op te geven voor het vervolg! Het Running Meal is weer een optie voor 
de afsluiting in juni of toch misschien wat eerder i.v.m. vakanties. De komende wandeling 
wordt de 45ste! Er wordt al 12 jaar gewandeld vertelt Gerrie Visseren ons. 

7. Jaarverslag secretaris 2016. Op verzoek van Ed Roosma wordt bij het bezoek aan 
Deventer toegevoegd dat hij er een mooie fotoreportage van heeft gemaakt. Rina van 
Strien vindt dat er vermeld moet worden dat er, bij de ontvangst in haar nieuwe huis, 
optredens zijn geweest van verschillende leden. 

8. Jaarrekening 2016 en begroting 2017. Onze “procuratiehouder” Jacques Fellinger 
belicht op zijn door ons zo gewaardeerde wijze alle cijfers van het afgelopen jaar en de 
verwachtingen van het komende jaar. Hij maakt ook een aantekening. Er is een 
overeenkomst met Ons Huis over het jaarbedrag voor de huur (en Koffie), een officiële 
overeenkomst is echter nooit getekend. Werk aan de winkel voor het bestuur. 

9. Verslag kascommissie. In gloedvolle bewoordingen wordt Jacques door Eric van Loon en 
Cees Klomp geprezen voor het door hem verrichte werk, zij hebben alles goedgekeurd. 
Het bestuur wordt gedechargeerd.  

10. Vaststellen contributie 2017. Het blijkt dat de eerste betalingen al weer binnen zijn, 
daarom houden we de contributie dus maar op 80 euro.  

11. Werven nieuwe leden. Daar hebben we bij de bestuursmededelingen al aandacht aan 
besteed. Het blijft bij de reeds genoemde twee voordrachten. 

12. Samenstelling bestuur, mutatie in het bestuur. Na vier, soms heftige, jaren gaat Wim 
de voorzittersplek verlaten. Hij vertelt ons hoe hij, slechts een paar maanden lid, eigenlijk 
voor de leeuwen werd geworpen bij zijn aantreden. Dat hij het er uitstekend heeft 
afgebracht kunnen we na vier jaar zeker zeggen. Wim memoreert ook de problemen met 



een te voortvarend Probus Nederland. Met nog enkele anderen heeft hij zich enorm 
ingezet om ervoor te zorgen dat de Probusclubs, onder meer, hun autonomie kunnen 
behouden. Hiervoor zijn wij hem uitermate dankbaar! Namens de club krijgt Wim niet 
alleen een fles wijn, maar ook een mooie stropdas die wij bij gepaste gelegenheden om 
zijn nek hopen te mogen aanschouwen. Dus: Wim gaat, Klaas Tuinema komt. Klaas wordt 
verzocht plaats te nemen op de nog warme stoel van Wim, nadat hij de hamer en 
Probusspeltje en zowaar het Probuscertificaat in ontvangst heeft mogen nemen. Klaas 
bedankt Wim voor zijn woordenspinsels, de warme deken waar wij ons vier jaar onder 
thuis gevoeld hebben. 

13. Samenstelling commissies. 

 Kascommissie: Eric van Loon moet na drie jaar nu echt aftreden. Ook hij krijgt dus 
een fles uit de voorraad! Cees Klomp mag nog een jaartje deze taak op zich nemen 
en Rina van Strien biedt zich spontaan aan de vrijgekomen plaats in te nemen. 

 Lief- en Leed commissie: Wie o wie gaat Klaas in deze commissie opvolgen? Mariette 
Fizaan neemt het stokje over, Leo van den Boom blijft. 

 Programmacommissie: dit blijft het terrein van Eef Koenders, Gerrie Visseren en 
Mariette Fizaan.  

 In verband met ons vijfde lustrum in april 2018 stellen we nu reeds, heel voortvarend, 
een lustrumcommissie in: Cees Klomp, Els Kramer en Rina van Strien. Zij gaan vast 
iets heel moois voor ons bedenken! 

14.Rondvraag: 

 Hans Slooten: Hans heeft besloten met pensioen te gaan, Jan Swart gaat de taak als 
mantelzorger van de beamer overnemen. Beide heren krijgen hiervoor een warm 
applaus, een Hans ook een fles uit de voorraad. 

 Ed Roosma: De overhead projector, waar is ie? Of hier, of weg. Ed gaat op zoek. 

 Wim Wismans: als afsluiting van zijn vier jaar biedt hij ons een rondje aan. Ook dit 
wordt met applaus ontvangen. 

 Willem Zevenbergen: hij is ongerust over de toestand in de wereld, zoals zo velen van 
ons. Hij heeft een boek gelezen dat in dit verband zeer de moeite waard is. Tegen 
Verkiezingen  van Dr. David van Reybrouck. 

 Cees Klomp: hij wil graag de archiefmappen kwijt omdat zij hun huis 
levensloopbestendig aan het maken zijn. Ze mogen tijdelijk naar Jos. Bravo! 

 Jacques Fellinger: als we een oplossing vinden voor het archief, er is ook een archief 
van de penningmeester. Misschien dat ze beiden ergens ondergebracht kunnen 
worden? We gaan erover denken. 

 Miep Wolfhagen: de opkomst van de bridge valt tegen, de laatste keer was er maar 
een tafel. Moet dit dan wel doorgaan? 

 Mariette Fizaan: hoe staat het met het smoelenboek? Ed zegt dat nog lang niet 
iedereen een beeld heeft ingeleverd. En, denk eraan, hoe langer je wacht, hoe ouder 
je wordt! 

15. Presentatie Jos Dornseiffen. Jos neemt ons mee naar Amsterdam, naar het Rijks. We gaan 
met hem samen naar binnen, de trap op en komen bij de Eregalerij. In een van de nissen hangt 
“Het Joodse Bruidje” van Rembrandt. Hoewel het schilderij zo heet is eigenlijk niet bekend wie de 
twee figuren zijn. Wat we wel zien is een uitbeelding van wat Jos de hoffelijke liefde noemt. Hij 
vertelt ons over de handen van de geliefden en de omarming van de bruidegom. Maar het 
belangrijkste is het geheim van dit schilderij dat alleen te zien is als je er voor gaat staan en je 
hoofd beweegt. De schittering in de mouw van de bruidegom!! Als je van dichtbij kijkt zie je daar 
allemaal kleine verf klontjes die een prachtige schittering veroorzaken. Gaat dat zien, de volgende 
keer dat je er bent. 
16. Sluiting. Nadat hij Jos heeft bedankt voor zijn vurige voordracht, sluit onze nieuwe voorzitter 
Klaas met een ferme klap met de net verworven hamer zijn eerste bijeenkomst.   


