
Nieuwsbrief 291 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 6 april 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316523690) 
Aanwezig: 24 

Afwezig: Fons van Bastelaar, Mathieu Bergmans, Gerrit Boot, Willy Drijber, Mariette Fizaan, Henk 
Hanekamp, Nico v.d. Hemel, Lies Hensen, Gemma Hentenaar,. 

 
1. Opening. Na enig getik en getok wordt het langzaam stil. Ook zonder microfoon blijkt men 

bereid te luisteren, daarom wordt het apparaat wel aangezet zodat onze voorzitter een 
ieder welkom kan heten. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Niets erin en ook niets eruit. 
3. Nieuwsbrief 290. Ook deze kan ongewijzigd in de ordner. 
4. Bestuursmededelingen. Klaas heeft contact gehad met De Heer Koster van de 

gemeente, hij gaat over het Gemeente archief. Ons archief kan daarin worden opgenomen 
mits er geen nutteloze bonnetjes en beestjes in zitten. Jos, de huidige bewaarder van het 
archief, vindt het een prima idee maar vraagt zich af wat er allemaal moet gebeuren om het 
te kunnen overhandigen. Wim v. H.: Gewoon overhandigen zoals het is, zij bepalen wat en 
hoe het precies bewaard wordt. Jos zal het consistent maken. We hebben geen problemen 
met de openbaarheid, al onze oneffenheden hebben we er immers al uitgehaald! 

5. Lief- en Leed. Leo is op bezoek geweest bij Gerrit. Fijn dat hij zo'n trouwe bezoeker is van 
Gerrit! Jos heeft bij tijd en wijle last van wankel evenwicht, een nordic walking stok biedt 
dan uitkomst. De aangekondigde driewieler wordt zaterdag afgeleverd, hij moet hier nu op 
leren “ontfietsen”. Om ongelukken te voorkomen worden wij aangeraden na zaterdag Oud 
Zevenaar tijdelijk te vermijden. 

6. Programma Commissie. Geef je voor 25 april op voor de excursie naar de Hippe Koeien. 
Vanaf september zijn er gaatjes open in het programma, wie biedt? Wim W. biedt zich 
spontaan aan, hij gaat ons vertellen over de Oekraïne. De lustrum commissie heeft 
volgende week een afspraak, ze willen nog helemaal niets laten weten. 

7. Rondvraag. Eric: er wordt zondagavond weer gebridged. Tjebbe: misschien zou het goed 
zijn voordrachten uit lang vervlogen tijden weer eens te herhalen, er zijn nu zoveel 
anderen. Eef: heeft er een jaartje bij gekregen en wil dat met ons vieren aan de bar. 
Bedankt! Jos: heeft geen adres van de Koeien. Hij krijgt het meteen van Rina. Wim v.H.: Er 
is op 14 april om 15.00 uur een Goede Vrijdag viering in Oud Zevenaar , georganiseerd 
door hem, Theo en Wim W.  Wim W.: het gaat weer goed met zijn kleinzoon, met 
Jeanette's zuster is het afwachten. 

 
En dan komt Els met Literatuur en Literariteit 3. Zij maakt ons meteen heel erg benieuwd als zij 
zegt dat zij de kwantum fysica en bewustzijn betrekt in haar voordracht. Met andere woorden: 
wetenschap en filosofie raken elkaar.  Ze stelt een paar vragen: zou het kunnen zijn dat we anders 
naar tijd kijken aan het eind van haar voordracht? Dat we wakker worden en denken aan een 
circus? Aan het eind ontdekken wat het verborgen thema is? Els neemt ons mee in de gedachte 
wereld, niet alleen van de schrijver maar ook van de lezer. Ze vertelt hoe de schrijver omgaat met 
feit en fictie, hoe structuren en plot hemelsbreed van elkaar kunnen verschillen. Hoe de lezer om 
kan gaan met identificatie en het leesproces. De literariteit. Er zijn goede en minder goede 
schrijvers, maar dit geldt ook voor de lezer!  Ze eindigt met het voorlezen van “Desirata” van Max 
Ehrmann, waarin wordt beschreven wat onze houding ten opzichte van het leven zou kunnen 
(moeten?) zijn. Wie, wat is de mens? Zijn het allemaal vraagtekens?  
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 292   
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers”  
Ledental: 31 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 20 april 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316523690) 
Aanwezig: 21 
Afwezig: Leo v.d. Boom, Gerrit Boot, Jos Dornseiffen, Willy Drijber, Mariette Fizaan, Wim v. 
Heugten, Wim Loman, Hans Slooten, Niels Visser, Willem Zevenbergen, Jan Swart. 

 
1. Opening. Onze voorzitter opent, eerst zonder en dan nog een keer met de microfoon, deze 

bijeenkomst. Helaas is er weer een afscheid te betreuren. Op 8 april overleed Mathieu 
Bergmans, een van onze “founding fathers”. Klaas herdenkt Mathieu met lieve woorden, 
deze vriendelijke man die uit diep religieus gevoel het goede op aarde wilde doen. Tjebbe 
voegt hier nog een kleine levensloop van deze bescheiden man aan toe. In stilte gedenken 
wij samen Mathieu. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Afgezien van een paar mails die de secretaris altijd 
trouw doorstuurt is er op dit front niets te melden. 

3. Nieuwsbrief 291. Geen op- of aanmerkingen.  
4. Bestuursmededelingen. Naar aanleiding van de recente uitvaarten vraagt het bestuur nog 

eens of men duidelijkheid wil geven wat betreft bloemen bij deze trieste gebeurtenissen. 
Ons “bloemenmeisje” Gemma geeft meteen duidelijkheid. Bloemen worden niet alleen bij 
Lief maar ook bij Leed zeer gewaardeerd en op prijs gesteld, en in dit opzicht zijn de 
partners ons even dierbaar. Het bestuur weet nu wat van haar verwacht wordt maar zij 
hoopt hier nog lange tijd geen gebruik van te hoeven maken. 

5. Lief- en Leed. Het Lief: de secretaris bedankt jullie allen van ganser harte voor de 
chocolade verrassing die zij voor zich ziet liggen ter ere van secretaresse dag. Haar 
waardering is zo groot dat jullie de Nieuwsbrief een dag later dan gebruikelijk krijgen! 

6. Programma Commissie. Eef gaat volgende week de puntjes op de i zetten bij de Hippe 
Koeien voor het bezoek op 4 mei. Er hebben zich tot nu toe 14 lieden aangemeld, er 
kunnen nog een paar bij! Aanmelden door 25 euro over te maken op onze bankrekening, 
maar wel graag voor 25 april. 

7. Lustrum commissie. Zij hebben besloten voorlopig nog geen tipje van de sluier te lichten, 
maar zich in nevelen te hullen.  

8. Rondvraag. Lies: Jacques heeft het penningmeesterschap nu officieel aan Lies 
overgedragen. Na wat plussen en minnen heeft ze zich de materie eigen gemaakt. De 
“Running Lunch” vindt plaats op 1 juni a.s. De start is om 11.00 uur bij Lies en Wiendert, 
daarna volgen voor- en hoofdgerecht op nog nader aan te duiden plaatsen. Om 14.30 
zullen we elkaar weer op een vast adres treffen. Lies stuurt intekenlijsten rond. Eric: Eric is 
jarig geweest en biedt ons een drankje aan. Applaus! Ed: er is een wandeling in de maak 
onder leiding van Lia, Trudy en Ed in de buurt van Doorwerth op 17 mei, met als 
alternatieve datum 22 mei. Nieuw is dat je ook kan meedoen met de voorwandeling  mocht 
je op de voorgestelde datum niet kunnen. Daarvoor moet je wel contact opnemen met de 
organisatoren. Voor Nelleke vertelt Ed uitgebreid over het fenomeen Probuswandeling. 

 
Deze week worden wij stevig met beide benen op de grond gezet door Klaas. Op het scherm staat 
een woord: Stinzenplanten. Zij verhaal gaat dus over plantjes die met name zijn te vinden bij 
stinzen, versterkte adelijke woningen in Friesland en soortgelijke stenen gebouwen. Net zoals de 
borgen in Groningen. Deze planten groeien op stille, rustige plekjes, worden gewaardeerd om hun 
schoonheid. Zij bloeien met name in het vroege voorjaar, voordat het bladerdek van de bomen de 
grond in schaduwen hult. Velen zijn in vervlogen jaren naar Nederland gebracht. Het sneeuwklokje 
verscheen hier bv. al in de Middeleeuwen. Dat ze er nog steeds zijn is een bewijs dat ze het hier 
goed doen. Ook bij ons in de omgeving kan je deze stinzenplantjes uitgebreid bewonderen op 
rustieke plekjes! Denk aan Huis Sevenaer, Het Freulebos.  
 


