
Nieuwsbrief 289 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers” 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 2 maart 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316523690) 
Aanwezig: 25 
Afwezig: Mathieu Bergmans, Leo v.d. Boom, Gerrit Boot, Willy Drijber, Cees Klomp, Wim 
Loman, Willem Zevenbergen. 
 

1. Opening. Met een bescheiden tikje tegen zijn koffiekopje opent Klaas deze toch 
wel heel bijzondere bijeenkomst. Afgelopen maandag is Henk Herstel rustig 
overleden nadat hij heel bewust afscheid had genomen van zijn dierbaren. Klaas 
herdenkt hem met warme woorden, zijn bescheiden aanwezigheid. Het beste ken je 
hem door zijn gedichten met als leidraad komen en gaan, de eeuwige kringloop, 
liefde en sterven, maar ook veel humor. Klaas illustreert dit door 5 van zijn 
gedichten voor te lezen. Ook voegde Henk de daad bij het woord, de 
herdenkingssteen voor de Synagoge is daar een goed voorbeeld van. Wij denken 
allemaal nog met veel gevoel terug aan zijn laatste prachtige voordracht, vandaag 
precies 4 weken geleden. Gemma, Theo, Els, Lies en Niels halen, elk op hun eigen 
wijze, herinneringen aan hem op. 

2. Bestuursmededelingen. Na een bezoek van Gemma en Klaas aan Nelly 
Oosterhof heeft zij gezegd dat zij graag nader met ons wil komen kennismaken. Wij 
zullen haar op de volgende bijeenkomst van harte welkom heten. Omdat deze 
bijeenkomst iets anders loopt dan wij gewend zijn stelt Klaas voor meteen maar 
over te gaan tot de rondvraag om zoveel mogelijk tijd over te houden voor Jan zijn 
voettocht. De microfoon wordt rondgestuurd zodat iedereen zijn ei kwijt kan. 

3. Rondvraag.  

 Lies: Het Running Meal vindt plaats op 1 juni. Na handopsteking wordt besloten hier 
een lunch van te maken. Eind april moeten de deelnemers zich opgeven. 

 Tjebbe: het gaat niet goed met Mathieu die hij net heeft opgezocht. 

 Rina: haar adres is nog niet gewijzigd in de adressenlijst. Oranjehof 1, 6901BP. De 
webmasters gaan zich hierover buigen en de lijst up-to-date brengen. 

 Miep: zij heeft een kaartje gestuurd aan Gerrit die 90 is geworden. Leo is er, met 
een bloemetje, geweest namens de Probus. 

 Mariette: Op 4 mei staat er een excursie gepland naar de “Hippe Koeien” in Didam. 
Om 10 uur ontvangst met koffie + cake + inleiding door Caroline. Daarna volgt een 
rondleiding door het bedrijf, en we sluiten af met een lunch. Dit alles voor 25 euro! 
Volgende keer komt een inventarisatie van het aantal deelnemers en partners. 

 Jos: Jos heeft op 20 januari de bescheiden leeftijd van 87 lentes bereikt, hij nodigt 
ons uit voor een drankje. Dit wordt altijd met applaus ontvangen. Hij vraagt of we 
alsjeblieft alle gesproken woorden via de microfoon de zaal in willen sturen. Wij 
zullen ons best doen. Na een nare val van zijn fiets heeft hij een verstandig besluit 
genomen, er is een witte driewieler met sterke motor in de maak voor hem. 

 Eric: hij vindt het jammer dat er al een tijd geen foto's van de wandelingen op de 
website staan. Ook daar zal aan gewerkt worden. De maandelijkse bridge is 
uitgesteld naar de 12de. 

 Niels: is bij Willy geweest. Zij gaat hard achteruit, helaas. 

 Wim: zijn kleinzoon is gelukkig weer thuis en het gaat weer goed met hem, hetgeen 
helaas niet gezegd kan worden van Jeanettes zuster. Wim was in Kiev aanwezig bij 



de  herdenking op de Maidan. Het was een zeer ontroerende ervaring. 
 

Nadat Jan Swart ons een aantal jaren geleden al had verteld over zijn voettocht naar 
Santiago di Compostella komt hij nu met zijn zeer persoonlijke verhaal over zijn drie en 
een halve maand durende voettocht naar Assisi en Rome. Want, zegt hij, eens een 
pelgrim, altijd een pelgrim. In tegenstelling tot de pelgrimstocht naar Santiago, die druk is 
en waar alles goed geregeld is, is deze voettocht een eenzame reis waarin de stilte 
overheerst. Hij neemt ons mee naar vele, letterlijke en figuurlijke, hoogtepunten maar 
vertelt ook over zijn twee dieptepunten. Dit was een reis waarin hij bewust de stilte 
opzocht. Het is een prachtig verhaal waarin hij ons een kijkje in zijn ziel geeft. De beelden 
die tevoorschijn komen geven een mooie indruk van al het schoons waar hij onderweg 
mee werd geconfronteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 290 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers” 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 16 maart 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316523690) 
Aanwezig: 24 
Afwezig: Mathieu Bergmans, Gerrit Boot, Willy Drijber, Lies Hensen, Wim Loman, Rina 
van Strien, Klaas Tuinema, Miep Wolfhagen. 
 

1. Opening. Aangezien het bestuur vandaag enigszins is uitgedund, mag Jacques 
vandaag de praatgroepen, die zich tot de gang hebben uitgebreid, tot de orde 
roepen. Als iedereen zijn stoeltje heeft gevonden wordt Nelleke Oosterhof heel 
hartelijk welkom geheten. Zij komt, op uitnodiging van Gemma, kijken en luisteren 
om te zien of een het lidmaatschap van onze club ook iets voor haar is. Nelleke was 
tot haar pensionering ergotherapeut. Nu is zij, onder andere, actief als vrijwilliger bij 
het Taalhuis, zij houdt zich veel bezig met muziek, speelt piano in een orkest, heeft 
twee kinderen. Wij, van onze kant, doen ook een “rondje voorstellen”.  

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Klaas is op bezoek geweest bij Wil Herstel. Zij 
heeft hem een brief meegegeven om de Probusclub te bedanken voor zijn mooie 
tijd bij onze club. Ook heeft zij een gedicht van hem bijgevoegd. Wij zijn onder de 
indruk van de lieve woorden. 

3. Nieuwsbrief 289. Geen op- of aanmerkingen. 
4. Bestuursmededelingen. De secretaris vraagt wat zij moet doen met het melden 

van de minder plezierige gezondheidstoestand van de leden. Wij besluiten dit niet 
meer in de nieuwsbrief te melden. Er is tijdens de bijeenkomsten tijd genoeg om 
hier aandacht aan te besteden. Wij denken aan hen met woorden en daden. 

5. Lief- en Leed. Leo vertelt dat Gerrit op 28-2 90 jaar is geworden. Leo is bij hem 
langs geweest met een bloemetje.  

6. Programma Commissie. Mariette vertelt over het bezoek aan de Hippe Koeien op 
4 mei in Didam. (het jongste lid met de jongste benen zorgt dat zij razend snel de 
microfoon krijgt opdat niemand haar verhaal zal missen). Ontvangst aldaar is om 
10.00 uur met koffie/thee en iets erbij. Daarna volgt een inleiding over het bedrijf en 
een rondleiding om alles met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Ook een lunch 
behoort tot het pakket. Kosten: 25 euro p.p. Partners zijn uiteraard welkom. Er gaat 
een intekenlijst rond. 

7. Rondvraag. Wim Wismans: In de eerste plaats: het gaat weer goed met zijn 
kleinzoon. Wim is weer bij Probus Nederland geweest, een gesprek met bestuur en 
vier clubs. Hij is hier niet vrolijk van geworden. Hij wil nog tot uiterlijk 1 juli 
meedenken. Hans: hij heeft de verkiezingsdag in gepaste vrolijkheid doorgebracht. 
Hij ontmoette vriendelijke, enthousiaste jonge meisjes, de eerste vlinder fladderde 
door zijn tuin! Kortom, een goede dag. 

 

Mariette krijgt het woord. Zij vertelt dat toen zij het boek Ararat van Frank Westerman had 
gelezen, haar nieuwsgierigheid naar de Caucasus naar boven borrelde. Waar een boek al 
niet toe kan leiden! In de eerste plaats een reis naar dat deel van de wereld waarvan zij 
vanochtend op uitermate boeiende wijze en zeer gedetailleerd verslag doet. Het blijkt door 
de eeuwen heen een niet erg vreedzaam gebied te zijn geweest, met een cultuur waar wij 
in het westen geen weet van hebben. Zij heeft ons deze ochtend meegenomen naar een, 
voor ons, totaal onbekende wereld. Waarvoor onze hartelijke dank! 



 


