
Nieuwsbrief 296 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers” 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 7 september 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316 523690) 
Aanwezig: 22 

Afwezig: Fons van Bastelaar, Geerit Boot, Willy Drijber, Mariette Fizaan, Gemma 
Hentenaar, Cees Klomp, Els Kramer, Eric van Loon, Nelleke Oosterhof, Ed Roosma. 
 

1. Opening. Na het nodige beppen na het zomerreces opent onze voorzitter Klaas 
toch keurig om 10.15 uur deze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Er ligt 
een heerlijke traktatie voor ons, volgens Klaas om het feit te vieren dat Lies en 
Wiendert allebei 100 zijn geworden en ook 50 jaar getrouwd zijn. Lies zal dit straks 
nader uitleggen. We sturen twee kaarten rond, een voor Willy die 80 wordt en een 
voor Fons die de bevallige leeftijd van 95 binnenkort bereikt.  

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Het bestuur heeft een brief ontvangen van 
Wim W. aangaande de statuten van Probus Nederland. Hij heeft een gesprek 
gehad met de voorzitter, de intenties van het bestuur zijn goed. De statuten zijn nu 
goedgekeurd, we moeten in vriendschap met elkaar bezig zijn en trekken nu een 
streep onder het geheel. Stoni maakt Wim een compliment over hoe hij in wijsheid 
met de materie is omgegaan. Binnengekomen is ook een uitnodiging voor de 
jaarlijkse Probusdag in Ede op 8 november. Wim W. en Eef zullen ons daar 
vertegenwoordigen, zij gaan op kosten van de club. De website komt weer ter 
sprake. Volgens Jacques zijn een stel hobbyisten bezig geweest die alles verprutst 
hebben. Na wat heen en weer gepraat besluiten wij dat een volledig eigen website 
de voorkeur verdient. Henk, Eef en Jacques, met ondersteuning van de kleinzoon 
van Jacques, gaan hiervoor zorgen. In de tussentijd zorgt Henk ervoor dat de 
ledenlijst up-to-date blijft, tevens ontvangen wij voor elke bijeenkomst een mailtje 
van hem met de gegevens over die bijeenkomst. 

3. Nieuwsbrief 295. Deze kan ongewijzigd in het archief. 
4. Bestuursmededelingen. Daar Lies een jaar uit de running is geweest stellen wij 

voor de bestuurswisselingen een jaar uit te stellen. Er komen hiertegen geen 
bezwaren uit de vergadering. Hoe, waar, en wanneer we het Running Meal zullen 
houden komt de volgende keer uitgebreid aan bod. Wordt het een lunch of diner?? 

5. Lief- en Leed. Leo vertelt over de twee Doesburgers. Zij verkeren beiden in een 
zodanige staat dat niet meer verwacht kan worden dat zij nog deel zullen nemen 
aan onze bijeenkomsten. Helaas. Rina vertelt dat het heel slecht gaat met Louis. 
Wij wensen Gemma alle mogelijke sterkte. 

6. Programma Commissie. Er wordt voor 5 oktober een excursie voorbereid. 
Gegevens komen een volgende keer. Miep verplaatst haar voordracht naar 21 
december, Jos neemt 2 november van haar over. De herfstwandeling wordt door 
Eric en Theo voorbereid, datum komt nog want het is nog geen herfst. De bridge: 
gastvrouw zondag a.s. is Stoni. Opgeven doe je bij Eric. De lustrum commissie 
zal volgende keer weer een tipje oplichten. 

7. Rondvraag. Leo, Miep, Wim v.H., Niels, Lies en Klaas hebben er in de 
zomerperiode allemaal voor gezorgd dat onze gemiddelde leeftijd met sprongen 
omhoog is gegaan! Zij zorgen er gezamenlijk nu en volgende keer voor dat onze 
kelen gesmeerd blijven. Waarvoor ons aller dank! Wim W.: de problemen van zijn 
kleinzoon zijn nog steeds niet opgelost, zij hopen nu dat Groningen met een goede 



oplossing komt. De zus van Jeanette is helaas uitbehandeld. Nico stelt voor een 
microfoon beheerder in het midden op te stellen, per toerbeurt. Stoni: haar werk 
staat vanaf 15 september op een expositie in Westervoort. De moeite waard om te 
gaan kijken! (Jullie hebben hierover al een mail ontvangen). Hans: heeft via een 
MRI zijn eigen hersens mogen aanschouwen, ze zagen er prachtig uit. Jacques: 
voelt zich wat negatief benaderd door onze voorzitter nadat wij juist zo goed 
gecommuniceerd hadden het eerste kwartier van deze morgen. Het was toch een 
van de wensen van de voorzitter dat we dat wat intensiever zouden doen?  De 
voorzitter trekt onmiddellijk het boetekleed aan : mea culpa! Ook vraagt Jacques of 
we volgende keer een schaar willen meenemen.  Aangezien de knipsels van de 
vorige wel wat verrommeld zullen zijn en niet iedereen toen aanwezig was begint hij 
min of meer weer opnieuw, maar toch anders. Tjebbe: is nog druk met zijn herstel 
bezig, gaat daarom wat eerder weg. 

 
En toen kwam de voordracht van Lies over Villa Ruim Zicht. Voordat zij aan de boeiende 
geschiedenis van deze villa begint vertelt zij eerst hoe bijzonder deze bijeenkomst voor 
haar is en waarom er allerlei lekkers, drankje en hapjes zijn. Het is de eerste donderdag, 
het is weer even wennen. Wiendert is weer thuis na zijn hartoperatie en het gaat redelijk 
goed met hem. Lies is jarig geweest, zij zijn 50 jaar getrouwd. En Lies hoopt nu weer 
regelmatig aanwezig te kunnen zijn. Allemaal reden voor iets feestelijks. Wij krijgen straks 
een drankje,met een hapje, en brengen dan een toast uit op het leven! Geniet vandaag, 
gisteren is verleden, niemand heeft je morgen beloofd! 
 
En nu: Villa Ruim Zicht, ontstaan in 1853 als een boeren landhuis met ruim zicht. In 1862 
wordt dominee van Dijk benoemd in Doesburg die hier veel ellende op stoffelijk en 
geestelijk gebied aantreft. Hij sticht hier een internaat waar hervormde jonge mannen 
worden opgeleid om vervolgens theologie te gaan studeren om als dominee te 
waarschuwen voor de gevaren van de moderne tijd. Dit internaat bestaat van 1868 tot 
1954. Inmiddels is het boeren landhuis een prachtig architectonisch verantwoord gebouw 
geworden met een mooi arboretum en een typerende theekoepel. Het opleidingsinstituut 
voor predikanten wordt in 1952 gesloten, gaat naar Doorn. De villa wordt verbouwd en er 
komt een middelbare school in.  In 1999, als het al een tijd leeg staat, wordt de Villa met 
park en theekoepel een rijksmonument. Niettegenstaande dit feit is de villa in 2006 
volkomen verwaarloosd. Er komt echter een nieuwe eigenaar die het oude internaat de 
oude uitstraling weer wil geven maar dan in een modern jasje. Hij tovert het om tot een 
luxe hotel waar echt van alles mogelijk is. Dankzij de kunsten van Rina krijgen we hiervan 
prachtige plaatjes te zien. 
 
Onze voorzitter bedankt Lies voor haar mooie verhaal waarin we ruim zicht hebben 
gekregen op Villa Ruim Zicht! 
Wij heffen gezamenlijk het glas en vieren het leven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 297 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers” 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord:pl93 
 
Bijeenkomst op 21 september 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316 523690) 
Aanwezig: 19 
Afwezig: Fons van Bastelaar, Tjebbe Bekema, Gerrit Boot, Willy Drijber, Nico v.d. Hemel, 
Els Kramer, Wim Loman, Ed Roosma, Theo Salemink,Hans Slooten, Wim Wismans, Miep 
Wolfhagen, Willem Zevenbergen. 
 

1. Opening. Klaas opent op deze, voor velen maar niet allen, eerste schitterende 
herfstdag onze bijeenkomst. Voor gevorderden blijkt dat pas op de 23ste het geval 
te zijn. De schaartjes liggen al in de aanslag. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. De enquête van Probus Nederland is ingevuld 
en wel aan het bestuur terug gestuurd. Ook zijn Eef en Wim aangemeld voor de 
Probusdag in november. Lies heeft hun deelname betaald. 

3. Nieuwsbrief 296.  Doesburg moet uiteraard Doetinchem zijn, ze liggen dicht bij 
elkaar en beginnen allebei met een D, een kleine verschrijving mijnerzijds! 

4. Bestuursmededelingen. Geen. 
5. Lief- en Leed. Leo is op bezoek geweest bij Dicky, het gaat niet zo goed met Wim. 

Gemma vertelt dat het heel slecht gaat met Louis. Haar onmacht is groot omdat hij 
niet thuis kan zijn, zijn verzorging vereist teveel handen. Maar… ze zorgen toch 
goed voor elkaar. Niels: Maria is na vijf jaar helemaal klaar met alle behandelingen! 
Bovendien is hij voor het eerst met zijn kleinzoon de lucht in geweest. 

6. Programma Commissie. Op 5 oktober heeft de commissie een excursie 
voorbereid naar het gebouw van Alliander. Eric zal eerst in Ons Huis een inleiding 
geven over het gebouw (precies om 10.00 uur! Dus geen Klaas-kwartiertje.), dan 
begeven we ons om 10.30 uur naar Duiven. Na een rondleiding door Eric of een 
ander persoon kunnen we aldaar in de kantine lunchen. Verzoek: aangezien er 
deze keer veel afwezigen zijn worden jullie verzocht je voor deze excursie bij 
Matthee aan te melden! Omdat ze bij Alliander niet graag grote groepen 
ontvangen laten we deze keer onze partners thuis, m.a.w. ze mogen niet mee. 
Ook graag opgeven of je wil blijven lunchen en of je wil rijden. Als je bereid 
bent te rijden geef dan op hoeveel mensen je mee kunt nemen. Dit niet 
vergeten, gauw doen!  

7. Lustrum Commissie. Onze voorzitter is een nieuwsgierig baasje, hij wil zo graag 
dat er nog een tip van de sluier wordt opgelicht. Rina laat hem duidelijk weten dat 
dit niet gaat gebeuren, gewoon wachten tot het zover is. 

8. Rondvraag. Nelleke: zij verkondigt glunderend dat ze net een tweede kleinzoon 
hebben gekregen, genaamd Micha (zo goed geschreven?). Om dit te vieren biedt 
zij ons een drankje aan. Leo doet hetzelfde voor zijn al lang vervlogen verjaardag. 
Rina vindt dat Lies vorige keer te bescheiden is geweest. Villa Ruim Zicht is door de 
familie Hensen zelf gekocht en gerenoveerd. Hun zoon beheert de Villa nu. Jos 
zoekt een tijdelijke hulp voor een paar maanden omdat zijn vaste hulp even niet 
kan. Wie helpt hem? Hij kan ook eventueel een beroep doen op “Help in 
Gelderland”, tip van Gemma. Gerrie zegt dat de Herfstwandeling, georganiseerd 
door Eric en Theo, pas de volgende keer aan bod komt omdat de herfst nog niet is 
ingetreden (zie boven). Eric ziet de wereld weer veel helderder, hij ging van -12 
naar -2. Jan: heeft een 4de kleinzoon gekregen, genaamd Ids. Hij trakteert pas de 



volgende keer want dan is hij ook jarig geweest. Wim v. H. stelt zijn drankje even 
uit. Het wordt echt dringen op dit front. Gemma heeft als oud-bestuurslid van 
Probus Nederland ook een persoonlijke uitnodiging voor de Probusdag ontvangen. 
Of zij daar gebruik van zal maken hangt af van de omstandigheden. 

 

 

En dan komt onze wiskunde docent Jacques aan het woord. Onze schaartjes liggen te 
wachten op actie. Via veel knipwerk, geleerd op de kleuterschool, komen we terecht bij 
kennis die we op de middelbare school hadden moeten opdoen. Van allerlei figuren, 
driehoeken, parallellogrammen en trapeziums (trapezia), leren we dat het eigenlijk heel 
simpel is, niks allerlei formules. De oppervlakte van al deze figuren is gewoon de hoogte X 
het gemiddelde van onder- en bovenkant. Zo simpel is het! Dit was aanschouwend 
onderwijs. 
 

Klaas bedankt Jacques voor deze wijze les en wij begeven ons naar de bar.  
 

  


