
Nieuwsbrief 294 
Probusclub “De liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers'. 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 1 juni 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316523690) 
Aanwezig: 20 leden 
Afwezig: Tjebbe Bekema, Gerrit Boot, Jos Dornseiffen, Willy Drijber, Nico v.d. Hemel, Lies 
Hensen, Els Kramer, Wim Loman, Gerrie Visseren, Miep Wolfhagen, Willem Zevenbergen, Nelleke 
Oosterhof. 

 
1. Opening. Hoewel we met een klein gezelschap zijn produceren we toch zoveel lawaai dat 

voorzitter Klaas moeite heeft voldoende aandacht te krijgen om deze bijeenkomst te 
openen. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Een uitnodiging van Probus Nederland voor een 
landelijke Probusdag in november.  

3. Nieuwsbrief 293. Matthee bedankt Cees voor het waarnemen van de honneurs. Hij heeft 
bovendien een interessante aanvulling gemaakt op de voordracht van Theo. Mariette gaat 
nog naar Riny, zij moest eerst wat meer tijd hebben. 

4. Bestuursmededelingen. Klaas geeft Wim het woord in verband met de verwikkelingen 
met Probus Nederland die nu al duren sinds 2013 en waar Wim zich echt in heeft 
vastgebeten. Het bestuur blijft zich te veel willen bemoeien met de individuele clubs. De 
voorzitter gaat woensdag a.s. overleggen met Wim om nu eindelijk uit de impasse te 
komen. De probusclubs zijn zelfstandig, het bestuur is er ten dienste van de clubs. Er blijft 
een verschil in de interpretatie van de statuten, dat creëert toch enige achterdocht. Het 
probleem moet voor de landelijke dag in november de wereld uit zijn. Klaas is volgende 
keer afwezig, Wim valt dan voor hem in. 

5. Lief- en Leed. Mariette heeft twee kaarten bij zich voor Tjebbe en Lies en Wiendert, zij 
worden rondgestuurd. Mariette heeft een gesprek met Trudy gehad. Het is bijna een 
wonder maar het gaat prima met Tjebbe, hij schijnt cerebraal niets ingeleverd te hebben. 
Jacques bevestigt dit met klinkende woorden. Leo heeft contact gehad met de dochter van 
Gerrit, het gaat hem redelijk. Wat Wim Loman betreft, Dicky verwacht helaas niet dat hij 
zich nog bij ons zal vertonen. Gemma is Wil Herstel tegen gekomen. Zij is heel blij met alle 
aandacht die zij van Probus krijgt. Theo toont een postuum uitgegeven boekje van 
hertaalde psalmen van Henk Herstel. Henk was de huisdichter van Oud-Zevenaar, op 25 
juni zullen zijn teksten worden gebruikt. Wim vertelt dat zijn jongste zuster onlangs is 
overleden, zijn kleinzoon moet helaas weer onder het mes, en de zuster van Jeanette krijgt 
een eventuele verlenging.  

6. Programma Commissie. Doordat de Running Lunch niet doorgaat vandaag is het 
programma wat omgegooid. Het optreden van Jacques is twee weken naar voren gehaald, 
de volgende bijeenkomst wil de commissie vullen met korte verhaaltjes of aanverwante 
artikelen van ongeveer een kwartier. Jan, Hans en Stoni bieden zich spontaan aan, ook al 
komt Stoni met iets raars, zegt ze. Ed: de zomerwandeling, georganiseerd door Lia en Ed, 
zal plaatsvinden op woensdag 2 augustus, start om 10.00 uur, in de buurt van Wolfhese. 
Rina: ligt een groot tipje van de sluier wat betreft ons vijfde lustrum. Dit zal plaats vinden op 
donderdag 5 april 2018 vanaf 15.00 uur op Halsaf in Babberich. Er kan deelgenomen 
worden aan een rondleiding door een IVM gids, naar een film gekeken worden over de 
legendarische keukenmeiden van Halsaf, met daarna een borrel en een 4-gangen diner 
aan de overkant bij De Herberg. En dan zijn er nog verrassingen! De kosten zullen 48,00 
euro per persoon bedragen, dus nu alvast elke maand wat eurootjes in een spaarpotje 
stoppen! Eric: de volgende bridge is pas op 11 juni, dit i.v.m. Pinksteren. 

7. Rondvraag. Eric: houdt een gloedvol betoog over de schoonheid van Madrid. Het is een 
levendige, schone, groene stad geworden, een aanrader. Stoni: in het gemeentehuis van 
Rijnwaarden is een expositie te zien van 6 lokale kunstenaars, waaronder dus beelden van 
Stoni. Deze expositie kan, in de maanden juni, juli en augustus, elke werkdag van 9 tot 5 



bekeken worden, behalve vrijdagmiddag. Rina: is jarig geweest, biedt ons een drankje aan. 
Alvast bedankt. Cees: is 15 juni niet aanwezig, hij en Netty zijn die dag samen 100 jaar 
gerouwd! Dit is een gouden felicitatie waard (en een bloemetje van de Gemeente). 

 
Wij hebben allemaal op verzoek van Jacques een schaartje meegenomen en krijgen papieren met 
velerlei soorten figuren, hokjes en lijntjes uitgereikt. Jacques vertelt hoe hij het wiskunde onderwijs 
op het Liemers College voor de kindjes aanschouwelijk heeft gemaakt, zodanig dat je het op deze 
manier met plaatjes zelfs op de kleuterschool duidelijk zou kunnen maken. Of het allemaal gaat 
lukken hangt natuurlijk wel van onze intelligentie en knipvaardigheid af. Wij knippen en schuiven er 
lustig op los en het berekenen van oppervlakten van figuren die moeilijker zijn dan een vierkant 
blijkt met zijn kunstje inderdaad een koud kunstje. Helaas, de klok tikte veel sneller dan wij dachten 
en te vroeg moesten we ophouden. Op 21 september nemen we weer onze schaartjes mee en 
dan kunnen de nu afwezigen ook hun kunsten vertonen. 
Klaas dankt Jacques met de conclusie dat we duidelijk allemaal op de kleuterschool hebben 
gezeten: onze knipvaardigheid is inderdaad groot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 295 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening: NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers” 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 15 juni 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316523690) 
Aanwezig: 19 leden 
Afwezig: Tjebbe Bekema, Leo v.d. Boom, Gerrit Boot, Willy Drijber, Henk Hanekamp, Lies 
Hensen, Cees Klomp, Wim Loman,Klaas Tuinema, Niels Visser, Miep Wolfhagen, Willem 
Zevenbergen, Theo Salemink. 
 

1. Opening. Omdat Klaas in nog zonniger oorden verkeert neemt Wim W. vandaag de 
honneurs waar. Het nieuwe vervoersmiddel van Jos (en zijn uitleg!) krijgt zoveel 
aandacht dat het moeilijk is de bijeenkomst naar binnen te verplaatsen. Maar Wim 
heeft veel ervaring en sommeert iedereen naar binnen. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Geen 
3. Nieuwsbrief 294. Matthee biedt haar excuses aan, de spellingcheck vindt gerouwd 

ook een mooi Nederlands woord maar Cees is toch echt 50 jaar getrouwd! Een 
letter kan veel verschil maken. 

4. Bestuursmededelingen. Wim heeft een laatste gesprek met de voorzitter van 
Probus Nederland gehad. Wel vindt hij dat de commissie zijn werk niet goed heeft 
gedaan, een aantal clubs gaat nog verder maar Wim heeft het afgesloten. Zijn inzet 
is al die jaren meer dan geweldig geweest! 

5. Lief- en Leed. Jacques doet uitgebreid verslag van de thuiskomst van Tjebbe. Zijn 
situatie is nu relatief geruststellend hoewel hij zich nog wat zorgen maakt over de 
gaten in zijn herinnering van hetgeen hem is overkomen. Tjebbe en Trudy gaan er 
weer samen op uit voor de nodige afleiding meldt Stoni als aanvulling (of viel ze 
Jacques toch in de rede?). Jos is Wim Loman tegengekomen tijdens de festiviteiten 
in Doesburg. Ed vertelt dat Josiane twee succesvolle staar operaties achter de rug 
heeft en legt ons uit hoe dat in zijn werk is gegaan. 

6. Programma Commissie. Zij zijn reeds begonnen aan hun zomer reces en hebben 
tot september niets te melden. 

7. Rondvraag. Gemma complimenteert Wim met zijn tomeloze inzet richting Probus 
Nederland. Wim v. H.: Op 25 juni is de getijdenviering in Oud-Zevenaar. Dit vindt 
plaats bij zonsopgang (5.15 uur), zon op de hoogste stand, en bij zonsondergang. 
Onder andere zullen er gedichten van Henk Herstel worden voorgelezen. Nadere 
gegevens volgen nog. Trotse Oma Stoni: haar kleinzoon is cum laude geslaagd 
voor het 2-talig VWO met een 10 voor wiskunde! 

 

En toen volgden de verrassingen van Jan, Stoni en Hans.   
 

Jan vertelt ons een prachtig verhaal over zijn vader die van houtsnijden met 250 beitels 
zijn beroep had gemaakt. Voor de oorlog kochten mensen nog prachtig versierde meubels 
die ten minste een leven lang mee moesten gaan. Toen na de oorlog de meubels niet 
meer voor eeuwig werden gemaakt kwam de klad hier in, hij kocht een kroeg en ging thuis 
door met zijn grote hobby. Veel restaureer werk, met name voor oude boten. Maar ook 
mooie nieuwe exemplaren mochten nog verfraaid worden met zijn kunstwerken. Het schip 
dat Frits Philips van zijn personeel kreeg werd ook door hem van prachtig werk voorzien. 
Als dank bedong hij dat tot het eind van zijn leven kapotte Philips apparatuur bij hem thuis 
door nieuwe zou worden vervangen. Ze werden niet alleen vervangen, hij kreeg ieder jaar 



de nieuwste snufjes toebedeeld! 
 

Stoni blijkt ook al zo'n artistieke, creatieve vader te hebben gehad. Tijdens het vaste 
zondagochtend ritueel vertelde hij, met Stoni op schoot en een borrel binnen handbereik, 
zijn kinderen de mooiste sprookjes. Het mooie verhaal van Jan doet haar besluiten een 
sprookje voor te lezen (op een doorslag van het aloude carbonpapier) dat ook over een 
beeldhouwer gaat. Wij verdiepen ons in Magere Meindert, Hertog Hugo en zijn niet zo 
betrouwbare kamerheer, Koning Kuno, Prins Peter en het gouden ruiterbeeldje. Zoals het 
een sprookje betaamt komt op het einde alles op zijn pootjes terecht en leert Stoni al op 
jonge leeftijd dat misdaad niet loont, bovendien wordt haar de waarde van een borreltje 
ook bijgebracht. 
 

Hans gaat ons vertellen over zijn ervaringen met de avond schemering. De dichter Martin 
Reints schreef “Het is nog licht maar het wordt al donker”. Zo gaat er iets dreigends van 
uit, maar er is ook de schoonheid van de schemering. Hij is blij zijn gedachten met ons te 
mogen delen want dan worden zijn hersenschimmen werkelijkheid. Hij herinnert ons aan 
een inleiding die hij 9 jaar geleden heeft gegeven maar gezien de reacties is dit zo veilig in 
onze archiefkast opgeborgen dat ons mannetje het er niet uit wil halen. Hans moet een 
prachtige achtertuin hebben! Hij geniet er 's avonds van de kleuren van de ondergaande 
zon, tussen 7 mei en eind juni van de steeds lager, onvoorspelbaar vliegende zwaluwen, 
later in het jaar van de meeuwen. En dan het eigenwijze muisje dat het grote mensbeest 
precies weet te bespelen. 
 

Het was een puur genot naar deze drie verschillende verhalen te luisteren. Ook hier gaat 
op dat schoonheid in de eenvoud zit. 
 

Het bestuur wenst jullie allen een mooie zomer en wij hopen jullie op 7 september allemaal 
in goede gezondheid weer te mogen begroeten.   
 

   


