
          Zevenaar, 13 mei 2008 

Probus lentewandeling 
 

Probuswandeling nr 10 had 
het Deelerwoud als doel. 
 
13 deelnemers startten om 
10.30 in plaats van 10.00 uur, 
wegens grote verkeersdrukte. 
 
 De route was door Ed en Jos 
gevonden en verkend. 
 

 

 

 
Het landschap was fraai afwisselend met bos en heidevelden en soms geaccidenteerd. En met 
diverse omgevallen oude bomen. 

 
Deze oude boom inspireerde tot het maken van de groepsfoto 



 
 
De organisatoren hadden bedacht dat er gepicknicked moest worden. Met een passende lokatie 
halverwege en drie soorten krentenbollen; voor respectievelijk “verwende apen”, de “slankblijvers” 
en de naturel geöriënteerden. Na het eten werd het geestelijk voedsel door Ed voorgedragen en 
door Gerrie uitgedeeld. Een passend gedicht  van Henk Herstel. 

  
Om rond twee uur hadden we de lentewandeling met zomerse temperaturen volbracht. 
De beide organisators werden uitbundig bedankt voor het zeer geslaagde rondje Deelerwoud.,  
Ed en Riet zullen de zomerwandeling voorbereiden. 
Hartelijke groet van de wandelcorrespondent 
  Gerrie 


