
          Zevenaar, 25 november 2010 
 

Probus herfstwandeling 
 

 

 
 

De 20ste  probuswandeling 
start rond 10 uur  dichtbij 
Vorden.  
Op de parkeerplaats van 
Bospark de Reehorst 
vertrekken acht wandelaars 
voor een tocht van circa 14 
kilometer 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 8 deelnemers  minus 

de fotograaf 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is duidelijk herfst 
(geweest). 
 

 
 

 
 

Ons pad kruist de Baakse Beek  



 
 

Rond 12 uur zijn we bij ons lunchadres. 
Op tafel verschijnt: erwtensoep, 
mosterdsoep, kroketten en omeletten, 
uitsmijter en tosti. 
Maar ook ACW Staring die 1 km verder 
op landgoed de Wildenborgh woonde. 
 

Jan en Gerrit kunnen gezamenlijk nog 
“Het Hondengevecht” reproduceren 

 
 

 

Bereisde Roel zag op zijn tochten 
Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten, 
Voor ’t wijnhuis, in een kleine Poolse stad, 
Terwijl hij juist aan ’t venster zat: 
 
‘Zulk vechten, Mensen! - Zij verslonden 
Malkander letterlijk! Met iedren hap, ging oor 
Of poot er áf - en glad als vet er dóór! 
Ons scheiden kwam te laat! wij vonden 
Het restjen: - op mijn eer, 
De staarten, en niets meer.’ 

 

Huis Wientjesvoort 

 

 
 

 
 
 
Beter laat 
dan nooit; de 
schoolkrijtjes 
van de juf 

 

 

        De oprechte dank met het gebruikelijke   
        wandelboeket zijn voor de organisatoren 
 
Voor de winterwandeling zijn nog geen voorbereiders 
gevonden. 
 
 
Hartelijke groet van de wandelcorrespondent,   
         Gerrie  

 

een 
vervangende 
fiets voor 
Gerrit? 

 


