
Zevenaar, vrijdag 12 maart 2010 

 

Probus winterwandeling 

 

De geplande 
winterwandeling van 5 
februari startte op 12 
maart rond 10 uur bij 
Kasteel Doorwerth  
 
 
 
Er waren 15 veelal (goed) 
gemutste wandelaars, die 
al wekenlang in de 
startblokken hadden 
gestaan, maar door het 
weer en de organisatoren 
steeds werden terug 
gefloten. 
 

 
 

Al snel werden we aangesproken op onze klimcapaciteiten: 
 

  
 

De beloning voor het harde werken was een fraai panorama van de Nederrijn en haar vallei 
 
 

  
 



 
 

Om de juiste route te vinden was regelmatig 
(organisatoren)overleg nodig  

Wat zegt de routebeschrijving? 

 
Het Kasteel komt weer in zicht 

 
Tijd om de volhardende dames te bedanken 

 

De lunch bij “De Zalmen” smaakte uitstekend. 

  
 
Ed en Gerrie zullen voor de lentewandeling zorgen. 
    Hartelijke groet van de wandelcorrespondent,                 Gerrie 


