
          Zevenaar, 7 februari 2012 
 

Probus winterwandeling 
Als dit geen winter is; om 8 uur ’s ochtends -15°C !! 
Toch zijn er 16 wandelaars die zich om 10 uur bij 
kasteel Middachten melden om ca 12 km te 
wandelen. 

 

 
 

Het is plaatselijk hard werken, maar boven 
wacht ons het uitzicht over de Lappendeken 

 

 
Kaartlezen blijft toch mannenwerk 

 

 

Hoe mooi kan rood-wit zijn! 
 

 
 

 

Natuurmonumenten werkt aan zijn inkomsten 
 



 

 
Geen pannenkoeken bij de Carolinahoeve. 

Op dinsdag gesloten 

 

 
Het klopt: Jos telt 14 rechte paden die bij de 
Carolinaberg bij elkaar komen 

 

 
Hier voelen we ons thuis 

 

 
“De Peerdestal” in Ellecom 

 

 
Bourgondische kroketten 

 

 

Lokale ijsmeester: “it giet oan” 

 

 
De paarden lopen er ook 

warmpjes bij 

 
 

Uitrusten doen we thuis en niet 
hier 

 

 

 

Een “verzilverd” presentje voor de wandelcorrespondent bij gelegenheid 

van de -ste   wandeling 
 

Trudy en Ed zorgen voor de 26ste ; de lentewandeling 
Met vriendelijke groet, 

Gerrie 

 


