
          Zevenaar, donderdag 21 augustus  2014 
 

Probus Zomerwandeling 
 

De 35ste wandeling begint bij het Natuurcentrum Ede om 10.00 uur met koffie. Er zijn 9 wandelaars 
die, op de droogste dag van deze week, gaan wandelen over de Ginkelse Heide. 
 

 

 
Het wordt een themawandeling, 
immers 70 jaar geleden landden 
op deze plek de geallieerden in 
hun zweefvliegtuigen en aan hun 
parachutes. 
Al snel bereiken we de 
Schaapskooi. 

 

 
 

Daar vertellen Niels en Ed over de 
geschiedenis. 

 

 

 

Het enige zwijn dat we tegen komen..... 

 

   
De heide is prachtig en dat vinden de.................................trouwlustigen ook! 

 



 

 
We volgen de routepalen niet heel 
precies; 

 

wat ons op een (behoorlijke) omweg komt te staan 

 

 
Het ligt en zit lekker op de hei. 

 
Ook hier wordt geluncht (door de mestkevers) 

 

  
De lunch brengen we deze keer zelf mee en de zomerbloemen zijn voor Ed en Niels. 

Niels en Bé gaan voor de herfstwandeling zorgen. 
 

Met vriendelijke groet,  
Gerrie (wandelcorrespondent) 


