
Probus herfstwandeling bij Wehl 11-11-2015 Dit keer het verslag door Ed; i.o.v. onze vaste 
wandelcorrespondente Gerrie.  

  
Een vriendelijke serveerster bood aan een groepsfoto te 
maken.We hebben er duidelijk zin in. 

Bij de uitleg door Niels voordat we op weg gaan 
wordt goed geluisterd. 

  
Ook door de alom aanwezige koeien; een steekt er zijn nek uit om nog beter …… 

 
 

 
 

                   Klaas checkt heel geconcentreerd de te volgen route nog ’s en ja alles bleek te kloppen. 



  
Nog vlak bij het startpunt een bijzonder huis.  

 
Mooie kleuren in het bos 
 

 

 
 

 
Het ritueel van de schoolkrijtjes……. altijd welkom! Het mooie boslandschap 



  
De koeien in de stal en wat later zagen we weer andere ergens in de wei; een gebied met afwisselend bos en 
boerenbedrijf dus. Mooi. 

  

De organisatoren, Niels 
en Klaas, worden met 
een geleend bloemetje 
hartelijke bedankt 

 

 

Vreugdevol, ja maar voor Henk wel nodig de rug even te strekken…en ernaast een eind verderop een foto van een 
magnolia (zo werd gezegd). Later was er nog een appelboom met veel ongeplukte sterappeltjes die door enkelen 
van ons werden verzameld om mee te nemen. Ze bleken heel lekker te zijn. 

  
Werkelijk heel lekkere en diverse pannenkoeken;  we wisselden er, net zo als in een familie, stukjes van uit. Het was 
een mooie, gezellige  en geslaagde wandeling. 

 


