
 

Nieuwsbrief 301 
 
 Probusclub “De Liemers”  
Bankrekening NL90ABNA0555662179 t.n.v. Probusclub “De Liemers”  
Ledental: 32  
Websitewachtwoord: pl93  
Bijeenkomst op 7 december 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316 523690)  
Aanwezig: 24 leden  
Afwezig: Fons van Bastelaar, Gerrit Boot, Willy Drijber, Wim van Heugten, Wim Loman, Ed 
Roosma, Stoni Scheurer. Hans Slooten.  
1. Opening. Omdat Klaas even bezigheden elders heeft neemt Wim W. het begin van deze 
bijeenkomst voor zijn rekening. Hij voelt zich meteen weer op zijn gemak tussen zijn twee 
dames.  

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Geen  

3. Nieuwsbrief 300. Het is opgevallen dat het de 300ste is! Wie wat precies heeft geschreven is 
moeilijk te achterhalen. Gewoon de secretaris!  

4. Bestuursmededelingen. Op dit moment geen.  

5. Lief- en Leed. Leo gaat met Mariette naar Gerrit en Wim L. Zij zijn beiden (d.w.z. Gerrit en 
Wim) van plan de Nieuwjaarsbijeenkomst met hun aanwezigheid te eren.  

6. Programmacommissie. Wij worden dit jaar bij Berendsen in Loo verrast op een Franse 
Lunch! Daarvoor moet je op 4 januari 2018 wel om 12.00 uur aldaar aanwezig zijn nadat je voor 
31 december door betaling van 32,50 euro p.p. hebt aan gegeven dat je present zal zijn.  

7. Rondvraag. De microfoon vliegt nu alle kanten op.  

je persoonlijke archief of je nog foto's hebt van evenementen uit vervlogen tijden. Je mag ze 
zowel digitaal als als ouderwetse foto aan Jan overhandigen. Jos maakt zich zorgen dat 
Janneke niet op de prentjes zal staan. Dit heeft de volle aandacht van de samenstellers, zij 
zorgen ervoor dat iedereen gezien kan worden.  

vertoont wordt in het filmhuis. Deze film gaat over Wim Geertman, een medekloosterling van 
Henk en Theo in het begin van de zeer roerige jaren 70. Het is een tijdsbeeld en getuigenis van 
iemand die alles heeft meegemaakt. Hij werd uiteindelijk 3 jaar geleden op de Filipijnen 
vermoord.  

 

verontrustend en vindt dat wij de commissie de ruimte moeten geven om ons te benaderen als 
zij vinden dat het weer tijd wordt dat iemand iets doet. Er volgen verdere suggesties: laat een 
van ons anderen interviewen. Misschien hebben mensen nog voordrachten van lang geleden 
op de plank liggen die in een moderner jasje weer zeer de moeite waard zouden kunnen zijn.  

 
 
En dan komt Cees met zijn verrassing. Het woordje “golf” zou erin voorkomen en we moesten 
pen en papier meenemen. Hij laat ons niet langer in twijfel. Tot zijn grote verdriet heeft de NTR 
in zijn wijsheid besloten na 26 jaar te stoppen met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Met 
300.000 kijkers is dat geen trending topic meer. Om ons te laten wennen aan het feit dat we in 
december niet meer met pen en papier voor de buis klaar hoeven te zitten heeft hij zijn eigen 
Groot Dictee voor Probusclub De Liemers samengesteld. Wij worden meegenomen in zijn 
kronkelgedachten vol bijzondere en  



fijnzinnige opmerkingen over deze sport met stok en bal. Een variatie zal ik jullie niet 
onthouden: trolleys vervoeren de golfspelers die soms elektrisch worden aangedreven. 
Uiteindelijk blijkt Jos de meeste kennis van de Nederlandse spelling te hebben en hij wordt 
beloond met een buiten-proportie (spelling klopt vast niet!) boekje.  
Na deze inspanning worden wij door Klaas en Win W. beloond, niet met een cappuccino of stracciatella-

ijsje, maar met een drankje aan de bar 

 

 

  



Nieuwsbrief 302 
 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening NL90BNA0555662179 t.n.v Probusclub “De Liemers” 
Ledental: 32 
Websitewachtwoord: pl93 
 
Bijeenkomst op 21 december 2017 in Ons Huis te Zevenaar (tel 0316 523690) 
Aanwezig: 24 
Afwezig: Gerrit Boot, Willy Drijber, Jacques Fellinger, Lies Hensen, Wim Loman, Ed 
Roosma, Theo Salemink, Wim Wismans. 

1. Opening. Na enige technische ingrepen opent Klaas met duidelijk geluid deze 
bijeenkomst. We hebben vandaag twee gasten: Jan Wolfhagen die graag het verhaal 
over hun huis van Miep wil aanhoren en Rien Visseren die de technische kant van 
deze voordracht voor zijn rekening heeft genomen en zich tijdelijk bescheiden 
terugtrekt. Klaas memoreert Jan van Roosmalen die onlangs is overleden. Hij was tot 
9 jaar geleden een waardig lid van onze Probusclub en wordt met veel lieve woorden 
gememoreerd door Gemma en Tjebbe. Henk moest deze dagen veel denken aan 
Henk Herstel en het feit dat je je heel gelukkig kan voelen door het geluk van 
anderen. Zoals de traditie is heeft hij voor deze Kerstbijeenkomst, en dat op de dag 
van de solstice, een toepasselijk gedicht van Henk Herstel meegenomen: “Wie ben 
ik?”. Miep geeft een toelichting op de zakjes die we voor ons zien liggen: aangezien 
haar voordracht over hun huis in Frankrijk zal gaan vond ze het toepasselijk ons te 
verassen met allemaal smakelijke hapjes die zij speciaal voor ons uit Frankrijk heeft 
geïmporteerd. Bewaren tot bij de borrel! 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. De nieuwsbrief van Probus Nederland. 
3. Nieuwsbrief 301. Geen commentaar. 
4. Bestuursmededelingen. Wij hebben niets bijzonders te melden maar hopen wel dat 

iedereen zich opgeeft voor de lunch. 
5. Lief- en Leed. Mariette en Leo zijn op bezoek geweest bij Gerrit die het heel gezellig 

vond en zei dat hij 4 januari aanwezig zou zijn. Ook Dicky en Wim hebben ze met 
een bezoekje vereerd, zij zijn in principe ook aanwezig op de lunch. 

6. Programmacommissie. De lunch is helemaal geregeld, denk eraan om voor 31 
december je 32,50 euro p.p. over te maken anders vis je achter het net. Het 
programma voor volgend jaar begint er goed uit te zien. 

7. Rondvraag.  

 Nico: vertelt over zijn fietstochten met Jan van Roosmalen door Frankrijk. Nico 
voerde het woord in het voor Jan onverstaanbare Frans maar Jan vertelde Nico 
alles over de vegetatie die ze onderweg tegenkwamen. 

 Jos: de dag van de zonnewende. De aarde is dit jaar een grote ramp bespaard 
gebleven. Er schoot een scheerder door ons zonnestelsel maar heeft ons gelukkig 
niet geraakt, de schade zou niet te overzien zijn geweest.  

 Stoni: heeft gisteren afscheid genomen van haar Rotaryclub. Dit zijn de 
steppingstones of your life. Ze vertelt trots dat haar zoon onder de top 40 economen 
van Nederland plaats 10 inneemt. Wij vinden dit een applausje waardig. 

 Els: heeft voor een kunstmanifestatie in Nijmegen een groot familieportret ingediend, 
een portret van de familie uit vervlogen tijden. Zij heeft hiermee een prijs gewonnen 
omdat de jury het tijdsbeeld zo goed verbeeld vond. 

 Rina: er zijn weer oliebollen te koop ten bate van het kinderhuis in Tanzania. 10 
bollen voor 6 euro, bij Rina bestellen. Ze kunnen worden afgehaald, met contant 
geld, bij Cees op 30 december tussen 11 en 13 uur. 

 Niels: is bij Willy Drijber geweest. Ga er eens langs om een sigaretje met haar te 
roken. Je kan haar vinden op de afdeling “De Iep”. Code voor de deur is 153A. 



 Jan: is 45 jaar getrouwd en heeft een nieuwe kleinzoon gekregen. Dat vraagt erom 
te trakteren, wij nemen dit met applaus aan. 

 Gemma: haar dierbare broer Felix, die haar altijd zo heeft ondersteund bij de 
verzorging van Louis, is getroffen door een hele ernstige ziekte. Dit is haar teveel 
geworden, ze voelt zich echt radeloos.  

 
Dan vraagt Klaas aan beheerder Mark om even binnen te komen. Wij bedanken hem voor 
alle goede zorgen die hij altijd aan ons besteedt. Helaas is de attentie die wij hem hadden 
toebedacht niet te overhandigen door ziekte van Lies. (Even later komt Wiendert dit 
pakketje alsnog brengen en komt het dus toch nog goed). Wel krijgt hij alvast een pen met  
onze naam erop (opeens door Eef tevoorschijn getoverd!). 
 
En dan komt Miep aan het woord, nadat Rien zich weer bij ons heeft gevoegd als 
verantwoordelijke voor de techniek. Miep vertelt ons op bevlogen wijze over hoe Jan en zij 
ertoe gekomen zijn hun huis (of liever gezegd een Doornroosje ruïne) uit 1732 genaamd Le 
Terme in Saint-Julien-Labrousse te kopen. Dit geschiedde in 1978 en Jan zei dat zij hem 10 
jaar moest geven om er echt iets van te maken. Wij krijgen hiervan een prachtig verslag met 
beelden van een openlucht badkamer, veel kinderarbeid, een volledige Gamma winkel in 
eigen beheer, bomen die door het dak groeien, een terras gevuld met stoelen en 
bierflessen, diverse Probusleden die hun steentje hebben bijgedragen, onze oud-
burgemeester die in het Frans zijn zegje doet, hoe ze uiteindelijk aan water komen, de vijf 
caravans op het terrein met hun eigen socialistische WC, de bijzondere trouwdag van hun 
zoon. Kortom, dit is geen gewoon vakantiehuis, dit is een unicum. Tot slot: Bij Jan komt dit 
huis op de eerste plaats, Miep komt op een goede tweede plek. 
 
Klaas bedankt Miep uitvoerig voor dit prachtige verhaal en vraagt zich af of hij haar eigenlijk 
geen kostgeld verschuldigd is omdat hij bij zijn bezoek niet de zijn handen uit zijn mouwen 
heeft gestoken. 
 
Jullie secretaris wenst jullie hele goede Kerstdagen en een goed, gelukkig en gezond 2018! 
 
 


