
             Zevenaar, woensdag 7 augustus 2019 

Probus Zomerwandeling 
 

De 55ste wandeling, door Klaas en Eric voorbereid, begint bij Pannekoekenhuis "De Steenen Camer", in 
Meinerswijk. 15 Wandelaars verzamelen om 10.00 uur.  

 
De Steenen Camer 

 
in afwachting van...... 

 
koffie met appeltaart 

 

  

 
 

het domein 
van de 

konikspaarden 

 

    

 
de noordgrens van het Romeinse Rijk 

 
daar stond ooit een Castellum  

 

 
heel veel springbalsemien 

 
en ook gulden roede 

in Meinerswijk stonden steenfabrieken, die klei hebben uitgegraven. Daarvan zijn grote plassen over-
gebleven met daarin tegenwoordig diverse watervogels. 
Arnhem is steeds dichtbij, zoals de doorkijkjes laten zien. 
 
 
 



 

  

 
de observatiepost 

 

 
de 15 vrolijke wandelaars 

  

 

Om ca 13.00 uur zijn we terug en toe aan een pannekoekenlunch. 

 
veel koeken met honing en....  

 
....pecannoten 

 
ook hij voelt zich thuis 

 
van wie is deze 
moderne broek? 

      
de lunch is gevarieerd en wel verdiend 

 
er is er een jarig vandaag; dat kun je wel zien! 

 

 
hulde aan Klaas en Eric voor een mooie 

wandeling in terra incognita 

 
........ de wandel-
correspondent 

 

Voor de herfstwandeling zal Eric ondersteuning krijgen van Lies. 
      Met vriendelijke groet van de wandel-correspondent, 
          Gerrie (met hulp van Rien) 


