
             Zevenaar, donderdag 24 oktober 2019 

Probus Herfstwandeling 
 

De 56ste wandeling, door Eric en Lies voorbereid, begint bij "Klein Zwitserland" in Ede. 11 Wandelaars 
verzamelen om 10.00 uur en genieten van......... 

Klein Zwitserland 

 

 

 
koffie  
            met  
                   appeltaart. 
 

 
 

daarna het klompenpad 

een peptalk van Eric vooraf 

 

 

   

herfst!!! 

  
Al gauw bereiken we Kernhem; lang geleden een plek waar de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre 
elkaar bevochten. 

  

        Vandaag is er een "zwarte kousen" trouwerij. 



   
 

     
Paddestoelen in soorten en maten, ook die van kabouter Spillebeen................."rood met witte stippen." 

 

Even kijken:......... hoe nu verder? 

 

 
hier dus 

 
natuurgeweld 

 

 

om ca 13.00 uur zijn we terug bij Klein Zwitserland 
                                          ook hier goeie kroketten! 

 

 
 

 
Bloemen voor het wandel comité:  

 
Eric en  

 
Lies 

Dit is de laatste van 14 jaar wandelen. 
De winterwandeling is in goede handen bij Lies en Riet. 
      Met vriendelijke groet en dank aan Riet en Ed voor hun fotobijdrage, 
         de wandelcorrespondent,Gerrie (met hulp van Rien) 


