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1. Opening. Onze voorzitter Stoni opent met een blij gemoed deze bijeenkomst. De 
zaal zit voor het eerst sinds 2 jaar weer vol! Wel verwijst zij naar de moeilijke 
situatie waarin Europa toch onverwacht verkeert, daardoor is Hans zijn voordracht 
over Polen opeens wel heel actueel. Met een prachtige schaal tulpen wordt Nelleke 
bedankt voor de accurate en persoonlijke manier waarop zij 3 jaar lang haar taak 
als secretaris heeft vervult. Een groot applaus! Er ligt een traktatie voor ons, Gerrie 
en Els zijn in februari een dag na elkaar jarig geweest, gefeliciteerd. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Geen. 
3. Nieuwsbrief. Geen commentaar. Naar aanleiding van de nieuwsbrief wordt wel 

opgemerkt dat Matthee, als opvolger van Nelleke, nog niet officieel benoemd is. Dit 
gebeurt dus meteen. 

4. Bestuursmededelingen. Ook geen. 
5. Lief en leedcommissie. Mariette vertelt dat Leo voorlopig niet meer komt, zijn 

gezondheid staat dat niet toe. En helaas, Eric gaat langzaam achteruit, hij berust 
erin. Een aantal leden heeft regelmatig contact met hem. 

6. Programma commissie. Het programma is tot de zomer helemaal ingevuld. Jullie 
mogen je voor de tweede helft van het jaar weer aanmelden. Vergeet niet 
volgende bijeenkomst een schaar en lucifers mee te nemen! 

7. Rondvraag. Jos: hij is blij dat hij na enige evenwichtsproblemen weer aanwezig is. 
Hij biedt ons tevens een drankje aan ter ere van zijn verjaardag. Applaus! Jacques: 
de bridge gaat weer van start, altijd de zondag na de eerste bijeenkomst van de 
maand, altijd de vrijdag ervoor aanmelden. 6 maart is de bridge bij Eli. Els: zij heeft 
haar verjaardag gedoseerd gevierd, wijst ons op een artikel in de Zevenaar Post 
over Leen den Besten. Zij heeft zijn boek “Illusie of Verlichting” meegenomen. 
Gemma stelt voor hem een keer uit te nodigen voor een voordracht. Matthee: er is 
weer een Lionsconcert, op 27 maart in Oosterbeek. Informatie stuurt zij door. Stoni: 
op 20 maart opent Kunstkring Het Gelders Eiland een nieuwe expositie met 
objecten in glas van Marjan Smit en schilderwerken van Marjan Nagtegaal. Lies en 
Hans hebben een potentieel nieuw lid op het oog. Lies vertelt uitgebreid over hem. 
Men kan twee weken bezwaar maken tegen dit potentiële lid, daarna kan hij 
benaderd worden. Miep: mijn zoon heeft een boek geschreven, “Drie Kilo”, het is 
duidelijk waar dit over gaat, te beginnen bij bewegen. Wim: zondag 6 maart om 
11.00 uur zingt het koor in de Martinus kerk. Niels: Hij herinnert ons aan de 
wandeling die zal plaatsvinden op de donderdag na de eerste bijeenkomst van de 
maand (10 maart). Iedereen heeft hierover een mail gekregen, de wandeling vindt 
plaats in ‘s Heerenberg.   
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En dan komt Hans aan het woord over een helaas nu wel heel actueel onderwerp, Polen. 
Het land van zijn vrouw, het land waar hij al vijftig jaar komt. Hij vertelt ons eerst hoe Polen 
in 966 een koninkrijk was met ongeveer dezelfde grenzen als vandaag. Het was zelfs vier 
eeuwen lang het grootste land van Europa. Als je kijkt naar de geschiedenis van Europa 
dan zie je dat grenzen en staatsvormen vaak wisselden, zo ook in Polen. Het was een 
koninkrijk, een constitutionele unie, een republiek met een koning, er was een Pools-
Litouws gemenebest, er waren oorlogen met Zweden en Turkije totdat in 1795 Polen 
helemaal niet meer bestond. Na 123 jaar en WW1 bestaat Polen weer. Oekraine is voor 
het eerst een zelfstandig land. Tijdens WW2 komt Polen in !944 in opstand tegen de 
Russen, Warschau wordt totaal vernield maar dankzij de schilderijen van Canaletto II Uit 
1775 wordt de stad weer in zijn oude glorie hersteld. In 1945 staat Polen weer op de kaart, 
het is een eind naar het westen verschoven.   
 
Het Pools is een Slavische taal maar wel het Latijnse schrift dankzij de Rooms-katholieke 
kerk en hun monniken. Het is een zeer fonetische taal en Hans demonstreert dit met 
voorbeelden die wij meteen herkennen. De grammatica is uitermate lastig met maar liefst 
7 naamvallen. 
  
Er is op cultureel gebied veel te beleven in Polen. Denk aan Dantzig, Marienburg, de 
universiteit van Krakau (1364), de zoutmijnen van Wieliczka (1044)met prachtige zout 
beelden, en het Elblag kanaal waar het schip op een soort trein wordt versleept. 
 
Stoni bedankt Hans voor dit mooie verslag en wij volgen dit met een luid applaus. 

 


