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1. Opening. Na wat strubbelingen met het spreek apparaat dat net zo gevoelig blijkt 
te zijn als mensen opent Stoni deze bijeenkomst in enigszins kleine kring. Wij heten 
Jan Meesters van harte welkom. Jan stelt zich voor als echte Limburger, hij 
studeerde fysische geografie, werd leraar aardrijkskunde, trouwde met zijn Marleen, 
maakte de overstap naar de computer wereld en eindigde zijn loopbaan als 
beheerder van computer systems. Hij is nu gepensioneerd, en laat ons weten dat 
nu zijn kleinkinderen en reizen voorrang hebben, ook boven de Probus. Onze 
medeoprichter en eerste voorzitter Fons van Bastelaar is op zaterdag 15 september 
j.l. op 100-jarige leeftijd overleden. Stoni herinnert hem als iemand die oog had voor 
de mens en de samenleving. Hij was in staat mensen erbij te betrekken. Als 
oprichter van onze club stimuleerde hij het luisteren naar elkaar, je eigenheid te 
behouden mede door de verhalen die wij elkaar vertellen. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. De overlijdenskaart van Fons. 
3. Nieuwsbrief 363. Er zijn een aantal wijzigingen in het verhaal over de voordracht 

van Mariette, o.a. het feit dat Alfred Nobel niet in Stockholm maar in San Remo 
overleed. Verdere verbetering wordt doorgestuurd aan Jacques. 

4. Bestuursmededelingen. Stoni doet ons allen de groeten van Eric met wie zij 
contact heeft gehad. Wat de bridge betreft, we willen er toch mee doorgaan. 
Jacques zal nogmaals duidelijk doorgeven hoe de organisatie ervan in elkaar zit. 

5. Lief- en Leedcommissie. De commissie heeft lief noch leed te melden. Miep komt 
met een heel lief gebaar! De secretaris krijgt zomaar een bloemetje voor de arbeid 
die zij telkens weer verricht, Stoni bereikt de prachtige leeftijd der wijzen en ook dit 
wordt met een bloemetje bekroond. Jacques vertelt dat hij Eric regelmatig bezoekt, 
hij maakt ervan wat nog kan. Ook Wim W. viert zijn verjaardag, hij biedt net als 
Stoni een drankje aan. Stoni wenst hem zonnige jaren toe. 

Programmacommissie. Alles is geregeld, kandidaten voor volgend jaar mogen zich 
aanmelden. 
En toen ging er iets mis met mijn nieuwe laptop! 
Rondvraag. Jos bedankt een ieder die hem met vervoer naar Deventer heeft geholpen. 
Hij gaat het, na een keer proberen, weer zelf doen met de trein. 
 

Mariette vervolgt haar verhaal over de Nobels, maar concentreert zich nu op de drie 
broers, Robert (1829-1896), Ludwig (1831-1888) en zijn zoon Emanuel(1859-1932) en 
Alfred (1833-1896). Na de sluiting van de mijnenfabriek starten Alfred en Ludwig een 
nieuw project. Zij gaan in opdracht geweren maken voor Rusland waar walnoten hout voor 
nodig is. Zij sturen Robert, die maar niet wil lukken, naar de Caucasus waar wel notenhout 
is, om daar een hout fabriek te starten. Maar dan wordt er in Bakoe in 1873 olie gevonden. 
Het hout project stopt en de broers, en later ook zoon Emanuel, storten zich op het olie 
avontuur, met veel succes. Robert kijkt de kunst af bij de Amerikaanse olie maatschappijen 
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en zij beginnen een kleine raffinaderij in Bakoe, een stad die al gauw de bijnaam Black 
City  krijgt dankzij de spuwende olie. Kortom, met vallen en opstaan bouwen zij een enorm 
olie imperium op, Branobel. De gewonnen olie gaat, eerst via paard en wagen, daarna met 
door diesel aangedreven boten over de Wolga naar Sint Petersburg. De gebroeders Nobel 
waren zeer goed voor hun arbeiders, ze stichtten in 1885 zelfs een cooperatieve bank 
voor hun arbeiders. Uiteindelijk kon in het inmiddels communistische tijdperk Stalin dit 
allemaal niet verkroppen. Het Amerikaanse Standard oil koopt in 1920 de helft van 
Branobel, de andere helft blijft in Nobel handen. Het door hen gecreerde Villa Petrolea in 
Bakoe wordt weer in ere hersteld en Bakoe is van Black City nu een White City. 
De broers samenvattend: 
Robert, een uitgesproken avonturier 
Ludwig, een uitgesproken genie maar totaal geen financieel inzicht 
Alfred, de geldschieter, adviseur, de mijnen producent en tunnelbouwer met een zeer 
pacifistische uitstraling. 


