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1. Opening. In tegenstelling tot de vorige keer kan Stoni nu een bijna volledige 
bezetting welkom heten. We vinden het heel fijn dat Jan weer in ons midden is, hij 
trakteert ons op een echte Friese lekkernij, de heren net iets meer dan de dames. 
Tevens wordt Ans Gasseling aan ons voorgesteld. Ans vertelt ons dat ze graag 
kennis komt maken. Zij is geboren en getrouwd in de Liemers. Na een aanlooproute 
heeft zij bedrijfskunde gestudeerd en heeft, tot ze onlangs met pensioen ging, aan 
het hoofd gestaan van het MS Centrum Nijmegen. Zij heeft 3 kinderen en die 
wonen in Kiev, Polen en Nederland. Ans is onlangs getrouwd in de kerk in Oud-
Zevenaar. Nu is zij voorzitter van Caritas. Tot haar pensioen was zij lid van Rotary 
maar ze vond het nu tijd voor een nieuwe fase. Naar aanleiding van dit verhaal 
stellen wij ons ook kort en bondig voor. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Hans en Matthee hebben alle 
bestuurswisselingen weer in orde gebracht bij de KvK. 

3. Nieuwsbrief 364. Twee correcties: In de derde regel van het verslag van Mariette 
haar inleiding moet de 2de naam Alfred vervangen worden door Robert, in de 
laatste regel was het niet Robert maar Ludvig. 

4. Bestuursmededelingen. Zondag wordt er gebridged bij Eric, waarvan akte. Geef 
je op! 

5. Lief- en Leedcommissie. We zijn zo blij Jan weer te zien. Hij vertelt ons dat hij lijdt 
aan een zeldzame bloedziekte waarvoor hij in Groningen met een experimenteel 
medicijn wordt behandeld. Dat het geen placebo is merkt hij aan de vele 
bijwerkingen, met name weinig energie en concentratie problemen. Hij zit redelijk 
vooraan in het ziekte proces en hoopt nog een aantal jaren mee te kunnen. Helaas 
neemt Jan nu wel afscheid van ons, de combinatie van ziekte en afstand wordt 
teveel. Stoni bedankt hem voor deze mooie woorden. Eigenlijk kennen wij Jan als 
stoere bergbeklimmer, wat zullen we hem missen. Miep is onder de indruk van het 
overlijden van 3 dierbaren. Zij leest een mooi gedicht voor. Klaas vertelt dat Femmy 
een bijzondere tumor heeft en dat zij nog wachten op bericht van het Antoni v. 
Leewenhoek ziekenhuis. 

6. Programmacommissie. Niets te melden. 
7. Rondvraag. Ed is al een tijd geleden jarig geweest, hij biedt ons een drankje aan, 

dat doet Henk ook. En klein verschil: we krijgen het nu in de pauze. Gemma: vier 
het leven! Daar zijn we het allemaal roerend mee eens. Jacques: negeer de 
uitnodiging van Eric niet, geef je allemaal op voor de bridge zondag a.s. !! 

 
En dan is het woord aan Wim. Onze IT-specialisten doen hun best maar de laptop van 
Wim blijft zwijgen. Geen nood. Wim begint met een intiem inzicht in zichzelf waar we heel 
stil van worden. Wij weten allemaal hoe verbonden Wim is met Oekraïne, hij vertelt ons nu 
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hoe dat ontstaan is, te beginnen bij Estland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het 
verzet tegen Rusland is ook daar begonnen. Zijn werk in die oud-Sovjet landen is een 
kwestie van samenspel, iets waar hij al goed in is sinds zijn jeugd. Met zijn ervaring kan hij 
nog steeds mensen helpen. Hij hoopt dat het bedrijfsleven Poetin zal doen stoppen. 
Er ontstaat een heftige discussie over de oorlog en religie naar aanleiding van het volgens 
Poetin bedreigende Satanisme vanuit het westen, vervolgens over de relatie tussen kerk 
en staat en de politieke factor van de kerk. 
Stoni bedankt Wim, hoe hij zijn kwetsbare kant heeft laten zien en vervolgens over is 
gegaan tot de orde van de dag. Wij komen wel tot de conclusie dat we de Russen nooit 
zullen begrijpen en dat we alles op alles moeten zetten om onze democratie te 
beschermen. 


