
Nieuwsbrief 367 
Probusclub “De Liemers” 
 
Bankrekening NL30 INGB 0631 3510 43 t.n.v. JA Wormgoor Probusclub de Liemers. 
Ledental: 27 
Website: www.deliemers.probus-nederland.nl 
Gebruikersnaam: zevenaar 
Wachtwoord: inonshuis 
 
Bijeenkomst op 1 december 2022 in Zaal Staring te Zevenaar (tel. 0316 523458) 
Aanwezig: 20 
Afwezig: Henk Hanekamp, Wim v. Heugten, Cees Klomp, Els Kramer, Klaas Tuinema. 
 

1. Opening. Het is een feestelijke opening dit keer, Stoni heeft de eer twee nieuwe 
leden te mogen installeren, Jan Meesters en Ans Gasseling. Zij blijken meteen twee 
hoekstenen te zijn! Wij hopen gauw iets van ze te horen, weer een andere 
achtergrond en dat maakt de club wederom rijker. Tevens meldt Stoni dat Ciske 
Krol alsnog graag lid wil worden. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Hans heeft ervoor gezorgd dat we een nieuw 
bankrekeningnummer hebben. Het nummer staat in de aanhef, hier nog een keer: 
NL30 INGB 0631 3510 43. Binnenkort dit nummer gebruiken als je de 
nieuwjaarslunch betaalt! 

3. Nieuwsbrief 365. Onder dankzegging aan Henk goedgekeurd. 
4. Bestuursmededelingen. Denk aan de foto en briefje voor de lustrum commissie! 
5. Lief en Leed. Mariette heeft niets te melden. Onder lief valt wel de heerlijke koek 

die voor ons ligt en die door Jan zelf is gebakken. Hij doet ons ook meteen het 
recept toekomen: molen de Hoop+karnemelk+mixen+oven. 

6. Programmacommissie. De nieuwjaarslunch is op 5 januari bij Berendsen in Loo, 
kosten volgen nog. Eef is nog op zoek naar iemand die tijdens de jaarvergadering 
op de tweede bijeenkomst in januari de nog resterende tijd wil invullen. 

7. Rondvraag. Jacques: voor de bridge komt in het nieuwe jaar een nieuw schema. 
Gastadressen zullen zijn: Rina, Ed, Gemma, Jacques, Stoni en Gerrie. De bridge 
zondag a.s. bij Henk gaat niet door. Gerrie: we hebben een prachtige 
herfstwandeling gemaakt, ga de volgende keer ook eens mee. Miep: het is vandaag 
70 jaar geleden dat ze Jan ontmoette. Rina: de oliebollen t.b.v. het kinderhuis in 
Tanzania worden dit jaar weer verkocht. Je kan ze bestellen bij Rina 10 stuks voor 7 
euro, cash aan Rina te overhandigen. We kunnen ze dan afhalen bij Gemma. 

 
En dan krijgt Mariette het woord. We gaan naar een Panorama met een uitstapje. Zij 
neemt ons mee naar het panorama museum Die Sextina des Nordens in de buurt van 
Leipzig. Een prachtig museum met een doek linnen van 146 meter met een diameter van 
40 meter. De schilder Werner Tubke kreeg in 1976 van Honecker de staatsopdracht om op 
de plaats waar in 1525 een boerenopstand had plaatsgevonden een panorama te 
schilderen als symbool van de overwinning van het communisme op het kapitalisme. 
Tubke maakte een prachtig panorama in vier delen. Lente, vol hoop. Zomer, de wereld op 
zijn kop. Herfst, het laatste oordeel, en de winter, een niet te stuiten ondergaan. Het doek 
is een grote metafoor van visioenen en wat het echte wereldbeeld is. Het is de mensheid 
op zoek naar geluk maar in werkelijkheid gaat er steeds meer mis. 
Mariette heeft ons weer overdonderd met haar onmetelijke kennis van vele zaken! 

http://www.deliemers.probus-nederland.nl/

