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Probusclub “De Liemers” 

Bankrekening NL30 INGB 0631 3510 43 t.n.v. JA Wormgoor Probusclub De 

Liemers. 

Ledental: 26 

Website: www.deliemers.probus-nederland.nl 

Gebruikersnaam: zevenaar 

Wachtwoord: inonshuis 

Bijeenkomst op 16 februari 2023 in Zaal Staring te Zevenaar (tel 0316523458) 

Aanwezig: 21 

Afwezig: Matiette Fizaan, Cees Klomp, Jan Meesters. 

1. Opening. Voor ons ligt een lekkernij, Gerrie heeft haar verjaardag gevierd en 

laat ons nu mee vieren! Het verheugt Stoni om het groot aantal aanwezigen 

vandaag te attenderen op het feit dat het Probus-schildje weer hangt op de 

plek waar het 23 jaar geleden ook werd vastgeschroefd. Goed naar kijken als 

je straks weggaat! Gemma heeft een foto meegebracht waar dat heugelijke 

feit 23 geleden werd vastgelegd. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Probus Nederland heeft ons een enquête 

gestuurd. Het bestuur zal zich over de invulling hiervan buigen. 

3. Nieuwsbrief. Klaas mist in de allereerste zin het woordje ondanks. Hij heeft 

helemaal gelijk. Het ‘toch wel’ vloeide wat snel uit mijn vingers, ondanks roept 

bij mij niets op. Mijn gedachten waren toen al bij de volgende zin. 

4. Bestuursmededelingen. Geen. 

5. Lief en Leedcommissie. Miep vertelt ons dat het helaas niet goed gaat met 

Mariette. Zij heeft een nieuwe knie, maar de genezing gaat heel slecht omdat 

zij er een hernia bij heeft gekregen. Alles is heel pijnlijk en ze kan alleen 

liggen. Wij leven erg met haar mee en sturen haar gezamenlijk een kaartje 

met enige bemoedigende woorden. Ga nog niet op bezoek! Jacques vertelt 

ons dat Tjebbe al twee keer in het ziekenhuis heeft gelegen met 

ademhalingsproblemen. Wij delen Trudie’s zorgen. Klaas vertelt dat Femmy 

haar laatste chemokuur goed heeft doorstaan. 

6. Programmacommissie. Alleen 18 mei staat nog open. Een van ons heeft 

vast wel iets moois in gedachte voor deze datum! 

7. Rondvraag. Els vertelt dat ze onlangs naar een lezing van Paul van Tongeren 

is geweest met het thema dankbaarheid. Wie ben je nog dankbaar? Els is in 

ieder geval nog Dankbaar (met hoofdletter) dat ze in goede gezondheid weer 

aan een nieuw jaar is begonnen. Wij krijgen een heerlijke koek als traktatie. 

Ans wil ook graag het leven vieren, zij haalt ons maar een heel klein beetje in 

en is ook met 67 nog steeds bij verre ons jongste lid. Zij biedt ons een drankje 

aan en wij zingen haar toe. Niels: de volgende wandeling is gepland voor 9 

maart. Miep vraagt of er duidelijkheid kan komen over “bloemen”. Wie krijgt er 

http://www.deliemers.probus-nederland.nl/


wanneer bloemen? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het bestuur zal zich hier 

snel over buigen en met een antwoord komen. 

 

En dan komt Ed weer aan het woord. Hij haakt mooi in op de eerder gesproken 

woorden over dankbaarheid. Dankbaarheid is ook het vieren van een verjaardag, het 

vieren van het leven. Spinoza is de filosoof van de blijdschap. 

Nadat wij allemaal de voortreffelijke dia’s van Ed hadden doorgestuurd gekregen om 

ze tot ons te nemen komt Ed er vol bezieling op terug. Hij neemt ons met veel verve 

door de Ethica van Spinoza, wij krijgen ruimschoots de tijd om vragen te stellen en 

de discussie te voeren. Dit allemaal samenvatten, daar waag ik mij niet aan, te meer 

daar zijn dia’s voor zich spreken. Wel wil ik jullie de tekst, die op het huis waar 

Spinoza verbleef staat, niet onthouden: 

                                   Ach, waren alle menschen wijs 

                                   En wilden daarbij wel. 

                                   De Aard waar haar een Paradijs 

                                   Nu isse meestal een hel. 


