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1. Opening. Wij verwelkomen deze bijeenkomst Hendrik Kupper, die een paar 
keer bij ons komt kijken. Hendrik is lid van de Probus in Lochem maar na zijn 
verhuizing naar deze omgeving overweegt hij zich bij ons aan te sluiten. Hij 
heeft al een keer kennis met ons gemaakt toen hij ons afgelopen december 
meenam naar de rol van wiskunde bij AI. Nu vertelt hij, niet via zijn boekenkast 
maar via zijn agenda, wat meer over zichzelf. Hij schaakt met zijn kleinzoon, 
zijn vrouw heet Gemma, hij probeert het Latijn machtig te worden, hij is via het 
HBO in het WO terecht gekomen. Hij is lid van twee boekenclubs, 
onderwerpen filosofie en geschiedenis. Vraag hem nooit iets over voetbal! Wij 
sluiten ons hierbij aan met een klein voorstelrondje. 

2. Ingekomen en uitgaande stukken. Geen 
3. Nieuwsbrief. Deze keer een spannende laatste zin die je zelf mocht afmaken. 

De bedoeling was natuurlijk: nooit hebben gezien. 
4. Bestuursmededelingen. Noteer het goed, het divertissement is dit jaar op 27 

juni bij onze voorzitter. Gegadigden mogen zich aanmelden!  
5. Lief en Leedcommissie. Jacques: het gaat niet goed met Tjebbe. Ans: Zij 

heeft enige tijd in een “feel good movie” geleefd. Zij heeft gekraamd bij haar 
eerste kleinkind. Helaas woont haar zoon in Polen en dat is niet om de hoek.  

6. Programmacommissie. Op 16 mei gaan we met 23 leden en partners naar 
de beeldentuin in Marienheem. Voor de zekerheid zal Eef mij nog een keer 
alle gegevens toesturen.  

7. Rondvraag. Eef heeft een mooie verjaardag gevierd en trakteert op een 
rondje, dit wordt gevolgd door gezang en applaus. Jacques: er wordt zondag 
a.s. bij hem en Maria gebridged. Graag voor vrijdag avond opgeven en 
zondag om 19.00 uur aanwezig zijn. 

 
En dan volgt een hele bijzondere ochtend! Theo vertoont ons, als curator, de 1-
malige unieke expositie van de schilder Wim Wismans. Via zijn schilderijen krijgen wij 
een kijkje in de ziel van Wim, hij vertelt ons hoe hij zijn gevoelens en emoties via 
penseelstreken op het doek tot leven brengt. Waar Wim de penseel laat spreken 
brengt curator Theo met prachtige woorden alles voor het voetlicht. Voorwaar een 
unieke ochtend die ons nog lang bij zal blijven. Ter ondersteuning van al dit moois 
waren Jeannette en Lia ook aanwezig.  
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